
Pastorie Bekveld al eeuwen in boerenhand

♦ Boerderij De Pastorie aan de Koningsweg in Bekveld.fFoto Ron Nagtzaam)
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hetTimmerbos begraven lag. Het van zijn grootvader, waarhij vaak 
logeerde. Opa was pachtboer on
der 't Kervel.
Predikant
De Pastorie in het Bekveldse 
Broek blijkt een fraaie witte boer-

vroeger eeuwen een 1 
derij voor zelfvoorziening.
In 1612 werd in de kerk van Hen
gelo een vergadering gehouden 
van geërfden, markerichter en de 
jonkers Van Munster en Van Kar- 
venheijm (Kervel). Het ging over 
een verzoek van Petri Wilbren-

De Hengelose amateurhistori- 
cus Teun Roenhorst (45) uit de 
Meidoomstraat is weg van de 
buurtschap Bekveld, waar hij 
is geboren. „Ik mag hier graag 
rondzwerven. Op zomeravon
den na het eten pakken we 
vaakde fiets om hier rond te rij
den." Hij heeft gelijk. Bekveld 
heeft nog een prachtig klein
schalig agrarisch landschap 
met verspreide boerderijen, 
houtwallen en boomgroepjes. 
Het witte huis ’t Kervel torent 
boven het kale winterhout uit.

Later is de boerderij bewoond 
doordevooroudersvandefamilie 
AJ. Lenselinkaan de Hogenkamp
straat. Dit geslacht kwam uit de 
Vordense buurtschap Linde, waar 
het in 1420 vermeld werd als wo
nend op de Vossenbult. Een tak 
kwam op de boerderij Lenselink- 
plaats aan het Baaksevoetpad in 
Hengelo, die sinds 1868 toebe
hoorde aan de Freiherr Baron von 
Twickel van het landgoed ’t Ker
vel.
Weppel
In Vorden bewoont de familie 
Lenselink nog de boerderijen De 
Zeist (voorheen r\lbert Lenselink) 
en de Weppel (voorheen wethou- ' 
der Goossen Lenselink). De Wep- ' 
pel behoorde toe aan burgemees
ter Gallée van Vorden en dateert 
van plm. 1700. (De familienaam 
Lenselink is elders ook verbasterd 
tot Lensink.) Wilhelmina Lense
link trouwde in 1892 op De Pasto
rie met Hendnk Pelskamp. Deze’ 
familienaam is dus ook al meer 
dan een eeuw aan de Pastorie ver
bonden. Op kerstavond 1906 werd 
de boerderij door brand verwoest 
en hierna herbouwd.
Met die Weppel is het een vreemd 
geval. Kennelijk heeft Lenselink 
de naam van Hengelo meegeno
men naar Vorden. De Weppel is 
een stroompje, dat ooit door Bek
veld richting Toldijk stroomde. 
Ook in Hummelo is een 
stroompje van dezelfde naam. die 
wilgenmoeras zou betekenen. 
Hebben de beelqes ooit met el
kaar in verbinding gestaan? Dat 
lijkt Roenhorst interessant om 
nog eens uit te pluizen.
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ontstaan. De boerderij is name- ninck, predikant van Hengelo 
lijk een predikantenwoning ge- vanaf1605, om een huis temogen 
weest. Ook de predikant had in bouwen bij de Klijne Eijcken 
--------------- ------- kleine boer- ’ (Baaksedijk) of het Munsterbos.

— Hierin werd toegestemd. De pre
dikant, die ook in Zelhem dien
sten verzorgde, overleed in 1613, 
en werd opgevolgd door de beken
de ds. Matthias ZelhorsL Niet be
kend is of die ook nog op De Pasto
rie heeft gewoond.

Teun vertelt in sappig Hengels 
dialect honderduit over een ver
dwenen kapel en de baron, die in graag luisteren naar de verhalen

doel van onze rondgang door de 
buurtschap is de boerdenj met de 
merkwaardige naam De Pastorie, 
waar de familie Pelskamp woont 
aan de Koningsweg 5. niet ver van 
Teun's oudershuis. Die naam De 
Pastorie heeft hem altijd bezig ge- derij met rietdak, Roenhorst 
houden. Al als jonge knaap hield heeft onlangs in het archief ont- 
hij van historie en mocht hij dekt hoe de naam De Pastorie is


